
 

Vrijwilliger aan het woord  

“Ik zou het even aankijken, maar ben nooit meer weggegaan”  

Al 25 jaar komt Rob Weetink (78) drie keer per week naar de Groene Hoek om cliënten te 
ondersteunen bij hun dagbesteding. Dat had hij 25 jaar geleden niet gedacht toen hij met 
zijn net nieuwe pick-up naar de Groene Hoek reed om daar haardhout te halen.  

“Toen ik daar aankwam, stond Gerard klaar om het hout in de auto te leggen. Dat gebeurde 
vrij onhandig waardoor ik me afvroeg of ik wellicht kon helpen om dit op een andere manier 
te doen," begint Rob zijn verhaal. Hij nam contact op met Prinsenstichting en startte in juli 
1999 als vrijwilliger bij de Groene Hoek.  

Geleerd wat milder te zijn 
Met 36 jaar ervaring bij de Koninklijke Marine bracht hij waardevolle vaardigheden mee. "Ik 
begon op mijn 17e bij de Marine en dat was gelijk hard werken. Gelukkig was ik dat al vanuit 
huis gewend. Ik leef volgens het principe ‘ja is ja en nee is nee’. Die duidelijkheid vinden 
cliënten wel fijn." Wel heeft Rob geleerd om zich wat milder op te stellen. "Ik was vrij 
rechtlijnig, maar dat heb ik wat losgelaten. Het gaat niet altijd zoals je zelf wilt." 

In het begin botste Rob daarom ook een beetje met Gerard, die al heel lang bij De Groene 
Hoek dagbesteding heeft. Gelukkig verbeterde de samenwerking vrij snel en is een hele fijne 
vertrouwensband ontstaan. "Rob kan alles," zegt hij vaak. 
 
Cliënten een leuke dag bezorgen 
Bij de Groene Hoek wordt veel met hout gewerkt en Rob ziet erop toe dat dit op een veilige 
manier gebeurt. “Ik vind het leuk om te zien dat sommige cliënten bepaalde handelingen nu 
ook zelfstandig kunnen uitvoeren. Zo heb ik Edwin geleerd met de hydraulische kloofmachine 
te werken en ook het figuurzagen doet hij nu helemaal zelf. Maar dat is voor mij geen doel 
op zich, het gaat mij er vooral om dat cliënten een leuke dag hebben.” 
 
“Ik heb de vrijheid om mijn werkzaamheden in te delen zoals ik dat wil. En hoewel het niet 
altijd makkelijk is, vindt hij het ontzettend dankbaar werk. “Cliënten hebben geen dubbelle 
agenda, we weten wat we aan elkaar hebben, " zegt Rob. "Ik kom altijd met een lach naar 
het werk en ga ook weer lachend naar huis. Zolang het kan, blijf ik het doen”.   


